december 2008

Bakker Van Kloeten

Anonymus

Ik stun kottens boeten

Biej bakker Van Kloeten

En too zag ik deur de roeten
Nen helen mooien stoeten.

Ik gung binnen biej Van Kloeten
En zea teagen Van Kloeten:
Verkoop miej zonnen stoeten;
Net zoneen as achter de roeten.

Van Kloeten nam nen stoeten

En stopt ‘m in nen toeten.

Ik gung met den toeten noa boeten

En keek boeten nog evven in ’n toeten.

Too zag ik nen verschimmelden stoeten.

Ik wédden 266 hellig op Van Kloeten

En smeet den stoeten deur de roeten

Liek in’'n snoetenvan. . ... bakker Van Kloeten.

Opmerking:
Dit vers over bakker Van Kloeten heeft de redactie ontvangen van Annemie Mulder, die het weer van Leo
Leurink kreeg en die niet weet hoe hij aan dit gedicht komt.

Oponthoold

Biej 't klootscheeten op ne stroatbaan in Maander,
Smit nen keerl wied as gin aander.

Mear 't kleutje valt dood

In nen smerigen sloot.

Noe wérdt et zeuken met mekaander.
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