Oktober 2006

Hofdag op de Meijershof

Met Hemelvaart, De Meijershof,
een Hofdag werd gespeeld.

Men sprak van tienden smal en grof,
zo was het spel verdeeld.

Vooral de pachters kwamen daar,
betalen aan hun Heer.

Doch voor een enkeling nog maar,
was geen clementie meer.

Als hofdag is het spel geslaagd
maar ja, het was niet echt.

Er werd ook niemand hier geplaagd,
dus uitleg lijkt terecht.

Want vroeger was men zeer verplicht
om op zo'n dag te komen.

Dat was voor elk van groot gewicht,
soms werd een recht ontnomen.

De Heer had toen wel erg veel macht:
“Op Hemelvaart betalen!”

Dat is wat pachters er toe bracht

van deze dag te balen.

Want kon men daaraan niet voldoen
dan had men als “beloning”

(bij garf of penning wrong de schoen)
als straf al snel geen woning.

Maar kwam men met de pachten aan
dan gaf je dat ook rechten

en kon de Heer weer verder gaan,
maar rechten toch niet slechten.

Het was een woeste harde tijd
nu haast niet voor te stellen.
Thans geldt gelukkig het beleid:
“Je hebt wat te vertellen!”,

Vrederik.
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